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TAIZEVAKANTIE IN ROSTOCK

Een zomer lang gaan we op weg met mensen die hun vakantie niet doorbrengen in hun luie zetel aan zee.
We spraken met jonge en minder jonge Aarschottenaars voor wie vakantie een tijd is waarin ze intens op
zoek gaan naar andere mensen, naar andere plaatsen en naar zichzelf. Ze voelen zich verrijkt door die
ervaringen en vaak maken ze die ook mogelijk voor anderen, want vakantie is niet evident voor iedereen.
Allemaal unieke mensen met unieke verhalen die zich niet alleen afspelen tijdens de zomermaanden.

Maarten Willems: “God voelen is overrompelend.”
Elke laatste zaterdag van de maand is Maarten (°1994) terug te vinden in de Sint-Rochuskapel in
Aarschot om het Taizégebed bij te wonen. Ook zijn partner Lara is er dan. Die maandelijkse
herbronning heeft Maarten nodig om een glimp te bewaren van zijn ervaringen tijdens de grote
Taizéjongerendagen. Eind december 2022 trok hij voor de vijfde keer naar zo’n bijeenkomst, deze
keer in Rostock (Noord-Oost Duitsland). Maarten is afkomstig uit Langdorp en liep school in het
Damiaaninstituut in Aarschot. Hij is leraar wiskunde, (natuur)wetenschappen in de eerste graad in
ZAVO0, Zaventem.

Hoe ziet het programma er uit op deze Taizéjongerendagen?

Het programma van deze vijfdaagse bijeenkomst zit goed gevuld maar kan je toch helemaal zelf
invullen. Je kan bijvoorbeeld al kiezen om zelf af te reizen naar de bestemming waar deze
jongerendagen plaatsvinden of je kan met andere via een organisatie afreizen, wat Maarten heeft
gedaan. In Vlaanderen is het []D die deze reizen verzorgt en steeds tot een goed einde brengt. Verder
kan je zelf kiezen in hoeverre je aan alle activiteiten participeert.



"Eens ter plaatse heerst er wel wat chaos bij de verdeling van de jongeren over de verschillende
deelnemende parochies en gastgezinnen. Echte ‘“Taizéchaos’, maar de ervaring leert me dat iedereen
uiteindelijk wel goed terecht komt. Eens je geinstalleerd bent, volgt het eerste avondmaal in de grote
hal met nadien het avondgebed. De daarop volgende dagen zijn allemaal gelijkaardig: een
ochtendgebed in de gastparochie gevolgd door de gespreksgroepjes waarin we dieper nadenken over
de voorgelezen teksten. Een middaggebed in de grote hal, en workshops in de namiddag. Dit kan gaan
van een gegidste stadswandeling of een museumbezoek, tot een (religieus) muziekconcert of een
gesprek met de Taizébroeders. De dag wordt afgesloten met het avondmaal en -gebed ook weer in de
grote hal."

"Op oudejaarsavond is er bovendien nog een groot feest voorzien door de gastparochie met optredens
van alle aanwezige nationaliteiten. Tenslotte keren we op 1 januari terug naar huis."

Bidden van oud op nieuw: een feest?

In Maartens familie hebben ze vaste gewoontes om Pasen, Kerstmis en verjaardagen te vieren, maar
de overgang van oud op nieuw is vaak een vraagteken. Sinds hij in 2011 met Lara (en 25.000
jongeren!) deelnam aan de Taizéjongerendagen in Rotterdam staat het voor hem vast dat dit een
unieke manier is om de jaarovergang te beleven.

“Wat ik die eerste keer in Rotterdam meemaakte, zocht ik nadien terug op in Berlijn, Bazel, Wroctaw
en het afgelopen jaar dus ook in Rostock”, vertelt Maarten. “De internationale, ongedwongen sfeer
onder jongeren tussen +/- 17 en 35 jaar brengt mij vreugde, blijdschap maar ook veel rust. Ik houd
van de momenten van samenzijn en uitbundige zang in afwisseling met de mogelijkheid tot
afzondering en stilte.”

Kiezen voor muziek of kiezen voor stilte

Kan je een muziekfestival als Rock Werchter vergelijken met de jongerendagen van Taizé? Het zijn
beide plaatsen waar jongeren samenkomen rond muziek. Volgens Maarten ligt dit alvast anders.

“Je voelt wel degelijk iets tijdens zo’'n muziekfestival waar je ook met gelijkgezinden samenkomt bij
muziek, maar de beleving van Taizé gaat voor mij veel dieper en draag ik ook langer mee. Het is het
contrast tussen zang en het stiltemoment dat Taizé een unieke bijeenkomst maakt, waardoor je ze niet
zomaar met elkaar kan vergelijken.”

“Duizenden jongeren die er samen voor kiezen om hun stilte te delen om zo Gods aanwezigheid te
kunnen voelen is voor mij veel indrukwekkender dan een festivalweide. Het is dat stiltemoment waar
je tijd neemt om in verbinding te komen met God. Die verbinding is voor mij als een hartslag die ik tot
in mijn diepste binnenste voel en mij een onbeschrijfelijke warmte en vreugde geeft. Dat geeft mijn
leven blijvende energie die je niet zomaar elders kan vinden.”

Hoe kom je in contact met God?

Van thuis uit was bij Maarten het religieuze al aanwezig. Het was bij hen de gewoonte om op
zaterdagavond naar de mis te gaan en er waren ook allerlei engagementen. Zo ging hij met zijn familie
regelmatig mee naar Lourdes om zieken te begeleiden.

“Toen ik later via Lara en haar familie kennis maakte met Taizé, vond ik daar een andere, nieuwe
invulling voor de uiting van mijn geloof. De Taizéjongerendagen en de daaropvolgende maandelijkse
Taizévieringen openden voor mij andere perspectieven”, vertelt Maarten vol enthousiasme. “Geloven
vandaag is voor mij meer dan alleen maar parochiale verbondenheid. Ik kom nog graag naar
misvieringen in Aarschot bij de grote feestdagen, huwelijken of begrafenissen, maar de routine heb ik
nu minder nodig.”

“Ik merk dat de drukte van alledag, het werk, hobby’s e.d. het mij steeds moeilijker maken om het stil
te maken en tot bezinning te komen. Dan mis ik de godsdienstlessen op school die me op regelmatige
basis deden nadenken over of in contact brachten met andere ideeén.

Vanuit dat gevoel engageerde ik me dit jaar tijdens de Taizéjongerendagen in Rostock om de
ochtendgesprekken te begeleiden. Tijdens deze gesprekken lezen we een Bijbeltekst, ieder in zijn
eigen taal, waarna we aan de hand van vragen met elkaar hierover in dialoog gaan.

De uitwisselingen tussen jongeren van verschillende geloofsovertuigingen binnen het christendom,
verschillende achtergronden en geloofsbelevingen vind ik telkens zeer verrijkend en verdiepend. Het
uitwisselen van ideeén brengt mij zo, via andere mensen, in contact met God.”



“In Rostock waren er de traditionele gebedsmomenten met Taizéliederen tot wel 3 keer per dag, die
met de herhaling van een eenvoudige tekst en melodie rust en verbondenheid brengen. Maar het
waren vooral de - voor mij onbekende - Monatsliederen gebracht door een plaatselijk bandje tijdens
een van de workshops in de namiddag, die mij diep geraakt hebben.

Religieuze liederen gemaakt door echte muzikanten om zo een moderne twist te geven aan geloof
waren voor mij iets nieuws. Ik werd er erg emotioneel van en kwam onder de indruk van de teksten.
Op zo’n moment voel ik echt de diepe aanwezigheid van God. Dat maakt mij intens blij én dankbaar.”

Wie is God?

“Wat God en ik gemeenschappelijk hebben is in eerste instantie dat ik Zijn schepping ontzettend graag
zie. Geloven in God betekent voor mij goed zijn voor mensen, maar ook voor de natuur. Wij zijn als
mens, hoewel we het durven vergeten, ook een deel van deze natuur. Ik beschouw de mens niet als
een superieur wezen. Wij zijn als soort evenwaardig aan alle andere levende wezens. Zijn hele
schepping is voor belangrijk.”

Vanuit deze drijfkracht engageert Maarten zich in het VOC in Herenthout. Dit is een
reddingsorganisatie voor wilde dieren waar hij regelmatig zijn vrije tijd doorbrengt. Ondanks deze
ingesteldheid is God voor Maarten toch niet iemand die de zaken alleen maar door een roze bril
bekijkt.

“Mijn God is geen zeemzoeterige persoon die alleen maar het goede ziet in ieder mens. Hij kan zich
ook kwaad maken over wat wij doen met zijn schepping of zijn mensen. God zie en voel ik als een
entiteit die verblijft op een plaats waar het goed is, waar ook alle overleden mensen nabij zijn. Voor
mij is Hij iemand die luistert, begrijpt en vergeeft, maar ook teleurgesteld kan zijn in hoe wij met
elkaar soms omgaan. We moeten met een open blik naar elkaar blijven kijken en luisteren om
uiteindelijk God te mogen ontvangen.

Ik besef dat ik mij vooral richt tot God en minder via Jezus ga. Wellicht houd ik daarom ook van
Oudtestamentische figuren als Mozes of Elias, dankzij hun rechtstreekse band met God. Ook een
vrouw als Ruth vind ik fascinerend. Mijn band met God doet mij vooral rustig in het leven staan, met
heel veel dankbaarheid en openheid.”

Een levenswijze

In plaats van een levenswijze noemt Maarten het mooi: "eerder een manier van zijn”. In de manier
waarop hij in het leven staat en met situaties, mensen en gebeurtenissen omgaat, draagt hij God elke
dag met zich mee als een deel van zichzelf. Dit doet hij vol trots en is niet beschaamd om hiervoor uit
te komen.

“Tegenover mijn leerlingen op school probeer ik een luisterend en begripvol oor te zijn. Ik luister naar
andere meningen, maar verwacht dat anderen ook open staan voor mijn mening. Jammer genoeg is dit
in de huidige maatschappij niet vanzelfsprekend en lijkt dit vaak op een eenrichtingsstraat.

Ik verberg bij mijn leerlingen of collega’s niet dat spiritualiteit belangrijk is voor mij en zal daarbij
openlijk verwijzen naar God. Ik durf gemakkelijk woorden als ‘hemel’ of ‘God’ in de mond nemen, ze
maken een belangrijk deel uit van mijn leven en van wie ik ben.

Ik zou mezelf niet zijn als ik de mix van wetenschap en spiritualiteit zelfs maar gedeeltelijk zou
moeten missen. Het ene kan perfect samen met het andere bestaan. Het maakt me gelukkig en tot de
persoon die ik vandaag ben. Als mens kan je grote dingen doen, met God aan je zijde.”

“Zoals ik voorafgaand al zei, hoef je niet noodzakelijk naar de mis te gaan om contact te maken met
God. Taizé-vieringen zijn al helemaal anders, maar ook kleine zaken als een dankwoord, een blik naar
boven kunnen genoeg zijn. Wanneer ik ’s avonds in de weide bij mijn paarden sta in een mistig
landschap met de sterren boven mijn hoofd, dan word ik stil en voel me ook verbonden met God. 1k
hoop sterk dat anderen Hem even intens mogen ervaren.”

Interview en tekst: Myriam Borremans



EEN GEBED VOOR DE VAKANTIE

God,

geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg

en de verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken

en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,

dat - klein als een kind - de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken

en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.

Geef mij een hart God, een open hart en open handen
om naar mensen toe te gaan,

te luisteren naar hun verhalen

en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt - als een rustbank in de zomer -
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.

Geef mij een hart dat zich wil bekeren

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden,

een hart dat doorheen de dingen

kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,

op die zevende dag,

toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld

of de andere kant van mijn dorp zal zien,

of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,

of stil van de zetel naar het bed zal gaan,

geef mij een hart dat vakantie kan nemen ...

en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst  Bron: Eensgezind volharden in gebed, Brepols, Turnhout, 1988, p. 530-532.



2 juli 2023
Dertiende zondag door het jaar
Mt 10,37-42

Houden van...

De slagzin ‘eigen volk eerst’ klinkt ons zeer bekend in de oren; niet alleen in de politiek, maar ook in
de mentaliteit die er heerst. Vreemdelingen mogen komen voor zover er nog overschot is, maar ze
mogen ons niet tot last zijn. Wie nuttig is voor onze samenleving wordt geduld, maar profiteurs
moeten weg. Het zit in de mens ingebakken: onze liefde voor hen is sterk voorwaardelijk.

In het evangelie van vandaag vraagt Jezus dat ze Hem onvoorwaardelijk volgen. En de les die ze
hierbij krijgen is niet min: om Mij te volgen moet je alle andere banden die je hebt, zelfs de meest
vanzelfsprekende, opzij kunnen schuiven. Is de meest vanzelfsprekende liefde van ouders voor hun
kinderen en omgekeerd, dan bijzaak geworden. En wat doe je dan met het vierde gebod: ‘Vader,
moeder zult gij eren’? Eigen bloed trekt aan, dat is toch normaal.

Om alle misverstanden weg te vagen citeer ik een andere radicale uitspraak van Jezus. Op een keer,
terwijl Hij de blijde boodschap verkondigt aan de hongerige massa, willen zijn moeder en zijn broers
en zussen Hem meenemen. Maar Hij weigert halsstarrig: “Wie zijn mijn moeder, mijn broers en
zussen? Zij die zich door God voelen aangesproken, zij zijn mijn moeder, mijn broers, mijn zussen.” En
dat het Hem menens is merken we aan zijn grondhouding. Consequent springt Hij voor mensen in de
bres, voor de meest kwetsbaren eerst. Sukkelaars van mensen, zondaars en dat soort volk, laat Hij
voelen hoe God om hen geeft.

Uiteindelijk zal hem dat naar Golgotha voeren, waar Hij tot de laatste druppel bloed zal geven om te
blijven doen wat God, zijn lieve Vader, Hem heeft opgedragen. Dat is de volle betekenis van die
centrale woorden in het hart van elke eucharistie: “Neem en drink, want dit is mijn bloed, voor jullie
en voor velen vergoten, Het is jullie redding.” Het lijkt er wel op dat Jezus op die wijze een nieuw soort
bloedverwantschap heeft gesticht. In zijn bloed worden wij als broers en zussen voor elkaar. En die
liefde, zo leren we vandaag, gaat boven elke andere aardse aantrekkelijkheden.

Mattheus besluit zijn ganse Jezusverhaal met die gevleugelde woorden: “Wat ge voor de minsten van
mijn broeders of zusters (en dat zijn alle mensen die naar Hem willen luisteren) hebt ge voor Mij zelf
gedaan.” Konden we ons ‘godsdienstig zijn’ altijd maar zo beleven.

9juli 2023
Veertiende zondag door het jaar
Mt 11,25-30

Goddelijke wijsheid
God heeft sinds mensenheugenis allerlei gezichten en namen gekregen. De god van donder en bliksem
is zelfs nog niet geheel verdwenen. Waar mensen bang zijn of geen blijf meer weten, dreigende ziekte



of gevaren allerlei, wordt ons Heer nog van het kruis gebeden, om het in volkstaal te zeggen. Mensen
gaan beewegen, doen allerlei beloften en zijn tot offers bereid om God op andere gedachten te
brengen. Voorzeker zijn er in de voorbije weken nog tal van kaarsje aangestoken opdat zoon-
/dochterlief zou slagen in het eindexamen. Intussen, dank zij de moderniteit, hebben mensen dat
godsbeeld weggegooid, ook al blijven vedetten kruisjes maken bij de aftrap of bij hun startmoment, en
wijding van voertuigen, en van nog van alles wat, blijft het doen. Helpt het niet, dan schaadt het niet!
Wat een contrast met het godsbeeld van Jezus van Nazareth! Midden zijn dagelijkse bezigheden staat
die gewoon effen stil: “Ik loof en prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, om de manier waarop Gij U
aan mensen kenbaar maakt.” Jezus laat ons een God zien die rechtstreeks begaan is met de mensen,
een God die zich ontfermt over al wie naar Hem uitziet. Wie God echt wil leren kennen, moet gaan
leren denken en doen als Jezus, met dezelfde spirit als Hij, ons het lot van onze medemensen
aantrekken. En zoals we vorige week al hoorden, overstijgt die liefde zelfs alle bloedverwantschap of
natuurlijke aantrekkingskracht. In Jezus’ bloed werden we immers één familie.

En ‘leven in het spoor van Jezus’ botst op onbegrip en tegenwind; dat is voorspeld. Jezus zegt daarvan
zelfs dat dit een bewijs is dat we op het goede spoor zitten; maar dat we dwars daardoorheen kunnen
blijven rekenen op goddelijke steun. “Het draagstel dat je opgelegd krijgt door Mij te volgen, is licht
om dragen en voelt zacht aan.” Het is gemaakt uit het duurzaam materiaal van goddelijke
menslievendheid.

Maar wat als dat juk een kruis wordt, zwaar om dragen?. Gaat zulke liefde niet ver? Dat is toch pure
dwaasheid, redeneert ons wijselijk gezond verstand. Maar voor Jezus is dat juist ‘goddelijke Wijsheid’,
menslievendheid die alle tegenwind trotseert en trouw blijft. Wij zijn geboren om (goddelijk) lief te
hebben als Hij: zacht-moedig in alle eenvoud.

16 juli 2023

Vijftiende zondag door het jaar
Mt. 13,1-23 (of 1-9)
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Genezen

Een gans hoofdstuk lang, drie zondagen op een rij, krijgen we een rits parabels voorgeschoteld.
‘Waarom parabels?’ De leerlingen stellen vandaag die vraag aan Jezus in onze plaats.

Jezus vindt zijn antwoord bij de profeet Jesaja. Die werd van bij zijn zending als profeet
gewaarschuwd: je gaat botsen op dovenmansoren, de mensen naar wie je moet gaan, zijn stekeblind
en staan er allerminst voor open. Dat kreeg Jesaja te horen, en juist z6 voelt Jezus het aan bij Zijn
prediking van het Rijk Gods, bij Zijn zending: een halsstarrig volk, dat maar niet wil genezen van zijn
kwalen.

En dat is nog zo in onze wereld vandaag? Opwarming van de aarde wordt gewoon genegeerd; de
groeiende kloof tussen arm en rijk, in eigen rangen en op wereldvlak, verergert met de dag. Zelfs
wetenschappelijke inzichten daarrond worden genegeerd... we weten er geen blijf mee. En dan
zwijgen we nog van groeiende criminaliteit en gewapende conflicten... en nog zoveel andere
ziekteverschijnselen in onze huidige samenleving.

Jezus heeft het over ‘genezen’. Maar staan we er wel voor open? Er zijn zieken, zegt Jezus, die menen
geen dokter nodig te hebben. Liever geen operatie... laat ons de tijd, die ons rest, zo goed mogelijk
doorbrengen en het ervan nemen, zolang het kan. Zelf denkt en doet Hij anders dan zomaar gelaten
toekijken. Om zijn daden te onderstrepen geeft Hij zijn visie dikwijls ook weer in parabels.

Vandaag, als eerste in de rij, de parabel van de zaaier... met opeenvolgend: het zaad op de harde weg,
op rotsgrond, tussen distels en uiteindelijk in ‘goede grond’. Alleen aan zijn leerlingen geeft Jezus de
sleutel om die parabel te begrijpen.



Het zaad wordt gul uitgezaaid in deze wereld. Het zijn de talloze kiemen van goddelijke
menslievendheid die we vandaag zien gebeuren overal ter wereld.

Heel wat wordt in de kiem gesmoord; verdachtmaking en allerlei kwaad wil het goede doodzwijgen of
het overwoekert ons als distels en kwijnt weg tussen zoveel onkruid (ondeugendheid). Overmatige
ambities, onredelijke honger naar rijkdom of macht, en zoveel andere vormen van egoisme geven aan
dit klein begin van liefthebben geen kans. Er zijn toch zoveel obstakels.

Moeten we dan alle hoop opgeven? Absoluut niet, zegt Jezus, want zoveel zaadjes van liefhebben
vallen in goede aarde, getuigenissen van, woorden en daden, die opbouwen en stichtend werken. Ze
hebben soms tijd nodig om te kiemen, te groeien en te rijpen, maar zij zullen de oogst vol maken,
dertig- zestig- honderdvoud.

Niet opgeven dus; en doen wat God van ons verwacht, met Jezus als inspiratie! Dat is christen zijn en
worden.

GIJMEL

ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART
BLOEMENHULDE IN GIJMEL OP MAANDAG 14 AUGUSTUS OM 18.00U.
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Op 15 augustus, vieren wij in Gijmel om 09.30 u. het patroonsfeest van onze parochie.

Naar jaarlijkse gewoonte zullen talrijke ruikers tuinbloemen het beeld van Onze Lieve Vrouw
versieren.

Het zangkoor zorgt zoals altijd voor de prachtige muzikale omkadering.

ledereen is van harte welkom op deze feestelijke viering.

De parochieploeg verzorgt de receptie na de feestelijke viering.

ledereen is van harte welkom !



WOLFSDONK

OVERLIJDENS

Julia Verbruggen, echtgenote van Marcel Van Hoovels.
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ulia Verbruggeng”

N Y BTN o 23’1"*:
Ze is geboren op 7 juni 1945 in Kessel-Lo en zachtjes ingeslapen op 11 juni in het UZ Leuven, campus

Gasthuisberg.
Julia was lid van OKRA Langdorp Centrum.

Narcisa Clemente, geboren in Petrosani op 23 juli 1979 en overwacht thuis overleden te Wolfsdonk
op 14 juni. Ze was de echtgenote van Hans Wuyts en de mama van Axel, Alexandra en Amber.
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Aan de families van Julia en Narcisa biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke
deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de
vele warme herinneringen troost en steun vinden.



LANGDORP-WOLFSDONK-GIJMEL

SAMANA OP BEDEVAART

Naar jaarlijkse gewoonte trokken onze drie Samanakernen op bedevaart naar Scherpenheuvel .Elke
afdeling heeft zo zijn eigen gewoontes.

Gijmel startte reeds 's middags met een bezoek aan een restaurant.

Om 02.30 u. trokken zij naar de Mariahal voor een gezamenlijke kruisweg.

De koelte binnen en de mooie teksten aangepast aan de hedendaagse noden maakten het tot een
ingetogen geheel.

Ondertussen was ook Wolfsdonk aangekomen die nog rustig de tijd namen om te winkelen en
kaarsjes te branden.

Om 04.00 u. was er een gezamenlijke eucharistieviering in de basiliek voorgegaan door Renaat Van
den Berckt.

In de homilie riep hij op tot verzoening naar het voorbeeld van Maria. Vooral de speciale
geloofsbelijdenis greep ons allen aan en riep op tot kleine attenties die het lijden van onze zieken
kunnen verlichten .

Na de viering trok Langdorp en Wolfsdonk naar het huis van Maria waar de lekkere broodjes en een
stuk taart op hen wachtten. Er werd er nog lang en gezellig samengezeten.

Ook Gijmel sloot de dag af op een terrasje met een glaasje en een babbel.



Zo hebben we samen het werkjaar afgesloten.
Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe !




SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel,
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel.
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016 /56.68.84 (pastorij).

GIJMEL
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.

Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel.
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude

Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of
mark.vanderborght@belgacom.net).
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LANGDORP

Zondag 2 juli: Eucharistieviering om 10.30 u.
- Jgt. Maria Verbruggen

Zondag 9 juli: Gebedsviering om 10.30 u.

Zondag 16 juli: Gebedsviering om 10.30 u.

GIJMEL

Zaterdag 1 juli: : Eucharistieviering om 18.00 u.

- Raphael Jannes vanwege de parochie

- Frans Camerlinckx en Maria Luyten

Zaterdag 8 juli: Gebedsviering om 18.00 u.

Zaterdag 15 juli: Gebedsviering om 18.00 u.

- Jgt. Maria Torfs, Jozef Torfs, Anna Verbinnen en Armand Mijten
WOLFSDONK

Zondag 2 juli: Eucharistieviering om 09.30 u.

- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts

- Louis Alaerts en Maria Andries
- Heilige Rita

Zondag 9 juli: Gebedsviering om 09.30 u.
- Eliane Vissenaeken

Zondag 16 juli: Gebedsviering om 09.30 u.



WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar
www.wachtpostdemerland.be

Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.
Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN
Zaal Den Abt Wolfsdonk Parochiezaal Gijmel
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 0477/18.20.68 telefoon: 016/56.91.41

Reserveref) kan via www.denabt.be

Zaal Demervallei Langdorp
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14
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