
 14  Editie: 4422 – Kerk & leven Langdorp 
 
------------------ 
RUBRIEKTITEL 
------------------ 

 
 
ZALIG PASEN 

 

Leven 

Hoog tijd om uit je winterslaap te ontwaken, 
je cocon te doorbreken en de zon van achter de wolken te halen. 

Voel de lentewind, 
een nieuwe warmte die het dorre kleurt, 
een glimlach die ijs doet smelten. 

Geef dromen weer een kans, 
laat optimisme het doemdenken stuiten 
laat hoop aan woorden kiemkracht geven, 
lenteknoppen die openbreken in bloesempracht. 

Opstaan om te leven, verder gaan, 
niet blijven staren op wat voorbij en onomkeerbaar is. 

Verrijzen uit het puin. 
Leven is sterker dan het graf van de dood. 

[Thomasvieringen-KULeuven] 
 
 
 
 
 
 



KRUISAANVAARDING VORMELINGEN 

 
 
Een kruis aanvaarden in het leven, het is niet evident. Christenen kiezen kruisdragers te zijn als weg 
tot geluk. Zo ook de vormelingen van Gijmel en Wolfsdonk tijdens de viering met kruisoplegging op 
zaterdag 18 maart in de kerk van Gijmel. Voorafgaand in een catechese stonden we stil bij de 
betekenis van het kruis. Niemand ontsnapt immers aan het lijden, ieder huisje heeft zijn kruisje. Op 
zulke momenten is het goed te ervaren dat God ons nabij is maar ook de steun te ervaren van 
medemensen, net zoals Simon van Cyrene hielp Jezus kruis te dragen. Maar geen Goede Vrijdag 
zonder Pasen. Als christenen geloven we dat het lijden nooit het laatste woord heeft.  Verrijzen is 
echter niet enkel een perspectief voorbij de dood, het is ook een actief gebeuren in het hier en nu. We 
worden geroepen op te staan uit wat het volle leven ontneemt, wat ons klein en onvrij maakt zoals 
verslavingen, pestgedrag, toxische relaties. Ook Jezus bracht medemensen tot bevrijding. Pasen als 
feest van nieuw leven, in de natuur maar voornamelijk in ons leven. 
Zonepastoor Rudy ging de viering voor waarin de vormelingen met veel enthousiasme de 
vormselliederen zongen, begeleid door Nicole en orgelist Luc. De vormelingen kregen het kruisje 
omgehangen dat ze vooraf zelf kozen tussen verschillende modellen zoals een kruisje in de vorm van 
een duifje, een Tau-kruisje, een robuust houten kruisje met gelijke dwarsbalken, een fijn klassiek 
kruisje en zelfs een kruisje met een hartje. Ieder geeft het christen zijn op een persoonlijke wijze 
vorm. Dit kruisje zullen ze dragen tijdens de vormselviering op 7 mei. Alvast nu proficiat bij het 
aanvaarden van het kruis en nog een boeiende voorbereiding tot aan het vormselfeest! 
Bert, diaken 
 
 
 
 
 



PAAS –EN BROODCATECHESE 
 



 
 



 
Op 26 maart was het de beurt aan de Eerste Communicanten van Gijmel en Langdorp om stil te staan 
bij de betekenis van Pasen als de droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De kinderen 
maakten een meterslange tekening en zaaiden in een potje om de volgende weken thuis te ontdekken 
dat zaad sterft om te leven. Zo heeft Jezus zichzelf gegeven en wordt ook aan ons gevraagd ons leven 
te delen met anderen. 
De hostie doet ons denken aan Jezus’ Laatste Avondmaal waar hij het brood brak en deelde met zijn 
apostelen en telkens opnieuw ook met ons als we samen eucharistie vieren. Ter communie gaan is 
brood delen maar tevens deelnemen aan de gemeenschap en voelen hoe Jezus ons nabij komt.  
We ontdekten hoe hosties gemaakt worden van bloem door de zusters en zongen het lied van de 
seizoenen over het graankorreltje dat veelvoudig vrucht voortbrengt. 
Ook met de ouders stonden we stil bij de Goede Week en het Paasgebeuren. Pasen als perspectief op 
het hiernamaals maar ook een bevrijdende kracht om hier en nu op te staan uit al wat je verhindert 
ten volle mens te zijn. 
De catechese voor ouders en kinderen liep uit op een deelmaaltijd waar we de droom van Jezus in 
praktijk brachten. Als we delen is er immers overvloed voor iedereen. 
Dankjewel aan juf Lotte en juf Veerle voor de ondersteuning en aan allen voor al het lekkers en de 
helpende handen bij de vlotte opruim. 
 
VORMELINGEN GAAN OP VOETTOCHT 
Zoals elk jaar gingen catechisten Leo, Petra, Nicole, priester Paul en enkele grootouders en ouders, 
samen met de toekomstige vormelingen van Wolfsdonk-Langdorp en Gijmel op voettocht naar de 
abdij van Averbode. 
Niettegenstaande er veel regen voorspeld was, viel die pas uit de lucht, toen we naar huis reden.  
In de abdij kregen we een rondleiding binnen en buiten het domein en als naar gewoonte sloten we 
deze aktiviteit af met een ijsje. 
De ‘ kreimkarren’ stonden er nog niet in de Lekdreef, maar ook in ‘Het Moment’ konden we hiervoor 
terecht. 
Zo gaan we stillaan naar het Vormsel toe. 



 
 

 



 

 
 
6, 7 en 8 april 2023 
De Heilige Driedaagse – GOEDE WEEK 
De fundamenten van ons christen-zijn en -worden moeten we zoeken in deze hoogtepunten. 
Hier vieren wij wie Jezus voor ons is: het Paaslam, dat zichzelf ten offer heeft aangeboden.  
In Hem krijgt menselijke liefde een goddelijke dimensie alles overwinnende trouw: een nieuw en 
eeuwig verbond. Dank zij Hem mogen wij Leven voorbij de dood!!! Alleluja! 
 
WITTE DONDERDAG 
Johannes 13,1-15 
Wij mogen mee aanzitten met Jezus aan het Pesachfeest (het jaarlijks weerkerend Bevrijdingsfeest). 
Maar steeds nieuwe slavernijen blijven maken dat het maar een droom blijft… of is het gewoon een 
herdenkingsfeest uit roemrijke tijden, met bijvoorbeeld koning David als hoogtepunt? Want zij 
voelden zich alles behalve vrij en keken uit naar de Messias, de Godsgezant, die hen echt vrij maakt. 
Je kan je geen betere speech over ‘liefde’ bedenken dan die van Jezus op dat Pesachfeest. Inleiding is 
de voetwassing, met als enige woorden: “zo moeten jullie ook doen”. En dan dat woord en gebaar bij 
het breken van brood: “neem en eet, hierin kan je Mij ten volle erkennen, want Ik ben er altijd voor 
jullie.” Alles werd doorspekt met lof en dankliederen en -woorden voor Jahweh, zijn lieve Vader. 
Tenslotte die ultieme boodschap bij het ronddelen van de beker: “Neem en drink hier allen uit! Hierin 
proef je mijn bloed, mijn offergezindheid, de prijs voor goddelijk liefhebben; maar besef meteen dat 
het ook de hemelse drank is van het echte, eeuwige bevrijdingsfeest!” 
 
GOEDE VRIJDAG 
Johannes 18,1-19,42 
We hebben deze ‘goede week’ ingezet op ‘Passiezondag’. Zoek het woordje ‘passie’ even op in ‘Van 
Dales woordenboek’ Ik was versteld al ik het las: naast als eerste betekenis ‘lijden van Christus’, is het 
ook de ‘heftige aandoening, onstuimige drang van ziel of gemoed’. De gedrevenheid die voor niets of 
niemand wijkt. Dat is het Passieverhaal van Jezus. Zijn vrienden hebben Hem meermaals die 



pelgrimstocht naar Jeruzalem afgeraden; Petrus heeft zich tot op het laatst verweerd, maar dan is hij, 
samen met die anderen ‘vrienden’ gaan onderduiken. Ze hebben Hem allemaal inde steek gelaten. 
Tenslotte staat een mens er uiteindelijk alleen voor – Godverlaten.  
Passie (2de betekenis) is altijd sterker gebleven dan ‘het lijden’ op zich. Dus ‘lijdens’verhaal geeft niet 
de essentie weer. We lezen wel degelijk het Passie-verhaal! En ‘vereren dus vandaag zeker ook dat 
kruis: teken dat Liefde sterker is dan de dood. 
 
PAASWAKE 
Mattheüs 28,1-10 
Deze avond (nacht) reikt ons een rijke samenvatting aan van onze ‘heilsgeschiedenis’. Een reuzekans 
om ons doopsel, dat ons in alle onwetendheid werd toegediend, meer bewust tot een persoonlijke 
beslissing te maken. Nieuwe doopkandidaten krijgen hier immers in 7 schriftlezingen de 
samenvatting van wat zij in de voorbereidingsjaren kregen aangereikt. De moeite waard om 
‘nachtelijk’ te vieren met al wie wil! Helaas, nuchter beschouwd mogen we de drempel niet te hoog 
maken. 
Daarom de essentie in drie lezingen: 1. Genesis, Scheppingsverhaal – 2. Exodus, de Uittocht – 3. 
Ezechiël, herboren worden. Centraal blijft wel de ‘Hernieuwing van de Doopgeloften’  
De eucharistie sluit daar wonderwel bij aan met de Romeinenbrief over ‘het doopsel’. Om dat het feest 
te laten losbarsten in ‘Paasvreugde’: het slotakkoord van het Mattheüsevangelie. Wel is hier de 
‘aandrang’ om terug naar Galilea te gaan, uiterst belangrijk: wij moeten de weg gaan, die Hij is gegaan, 
om met Hem als ‘Verrezene’ te kunnen omgaan. 
 
9 april 2023 
VERRIJZENISZONDAG 
Johannes 20,1-9 
 

 
 
Geloven in Verrijzenis 
Verrijzen is geen leerpunt waarover je kan discussiëren. In geen van al die verrijzenisverhalen vinden 
we afdoende bewijzen dat Jezus daadwerkelijk verrezen is. In symbooltaal wordt ons wel verteld dat 
het ‘nog donker’ is. Alles klinkt zo ongeloofwaardig: die opgerolde lijkwade en die zweetdoek. In het 
verhaal over de opwekking van Lazarus moesten de mensen die begrafenisdoeken nog zelf 
verwijderen; hier liggen ze al opgerold, geen menselijke hulp meer nodig. Alleen Jezus’ lieveling 
leerling, niet met name genoemd, zag en geloofde. Hij heeft aanstonds, alle duisternis voorbij, het licht 
gezien van de verrijzenis. Voor hem is Jezus’ dood niet het laatste, niet het bittere einde!  
Waarop berust dan ons geloven in verrijzenis? Een aanduiding krijgen we in de laatste zin van dit 
Paasevangelie: ‘Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood móést opstaan.’ De 



Schrift vertelt ons immers het verhaal van God met de mensen schrijft. En in Jezus zien we vooral hoe 
God en mens elkaar hebben gevonden als nooit tevoren. Hier wordt pas ten volle duidelijk dat mens 
evenbeeld van God wordt, zoals hij oorspronkelijk bedoeld was. (Alle mensen, en ieder kind dat 
vandaag geboren wordt, zijn daartoe geroepen.) Wat een voorrecht ‘leerling’ van Hem te mogen zijn! 
Dat wordt pas zichtbaar als we ook leren denken, spreken, en handelen als onze Meester. Dat is de 
huistaak voor elke christen! 
“Geloven in verrijzenis’ is altijd en in alle omstandigheden met Hem op weg gaan. In heel wat 
verrijzenisverhalen kregen de leerlingen de opdracht om terug te keren naar ‘waar het allemaal met 
hen begonnen was.’ Zij dienen opnieuw de Weg te gaan die Hij is gegaan, door op dezelfde wijze om te 
gaan met God en met de mensen, Hem achterna. “En Ik zal altijd met je gaan, tot alles is volbracht” 
klinkt zijn belofte. 
Geloven in verrijzenis heeft dus niets te maken met inbeelding of een idee dat kan aangevochten of 
bewezen worden. Het is geen leerstelling of overtuiging maar een ‘doe-woord’ Het is: vanuit innige 
verbondenheid met Hem op weg gaan naar de mensen in de wereld vandaag.  
ZALIG PASEN! 
OVERZICHT VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
 

 
SINT-ROCHUS AARSCHOT 
 
ZONESECRETARIAAT 
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, 
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone 
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 
LANGDORP 
 
SECRETARIAAT SINT-PIETER 
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be 
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij). 
 
GIJMEL 
 
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA 
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.  
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel. 



WOLFSDONK 
 
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT 
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be 
 
PAROCHIEBLAD 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be 
 
KERKFABRIEK 
 
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze 
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen 
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of 
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of 
mark.vanderborght@belgacom.net). 
 
----------------- 
PAROCHIAAL NIEUWS 
----------------- 
LANGDORP 
 
ANNULATIE GEBEDSVIERING OP 30 APRIL IN SINT-PIETER LANGDORP 
Op zondag 30 april kan de geplande gebedsviering in onze kerk Sint-Pieter niet doorgaan.  Er zal ook 
geen eucharistieviering plaats vinden. 
Men kan wel terecht in Fatima-Gijmel op zaterdagavond 29 april om 18.00 u. voor een gebedsdienst, 
ook op zaterdag 29 april om 18.30 u. voor een eucharistieviering in Christus Koning Aarschot,  op 
zondag 30 april in St.Antonius Abt te Wolfsdonk om 9.30 u. voor een gebedsdienst en ook op zondag 
30 april om 11.00 u. voor een eucharistieviering in O.L.V. Aarschot.   
Dank voor het begrip ! 
 
GIJMEL 
 
OVERLIJDEN 
...................... 
 

 
 
André Grade, geboren in Langdorp op 31 maart 1951 en overleden in Tremelo op 16 maart. Hij was 
lid van Samana. 
Aan de familie van André biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan. 
We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hem, mogen zij bij elkaar en in de 
vele warme herinneringen troost en steun vinden. 
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WOLFSDONK 
 
ACTIE BROEDERLIJK DELEN 
Naar jaarlijkse traditie werd er na de zondagsviering van 26 maart in Wolfsdonk een koffiestop voor 
Broederlijk delen georganiseerd. De opbrenst was dit jaar € 242,00. 
Hartelijk dank aan de gulle schenkers ! 
 
 
 
 

 
 



      



 
 
 
 



----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
LANGDORP 
 
Geen vieringen 
 
GIJMEL 
 
Vrijdag 7 april: Goede vrijdag - Kruisweg om 15.00 u. 
Zaterdag  8 april: Stille zaterdag - Paaswake om 21.00 u. 
 
WOLFSDONK 
 
Zondag  9 april: Pasen-Eucharistieviering  om 09.30 u. 
- Marcel Sempels en Gusta Van Dijck 

 
----------------------------------------------------- 
NUTTIGE ADRESSEN 
----------------------------------------------------- 
WACHTDIENSTEN 
 
Huisarts 
 
Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk: 
 
Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.  
Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u. 
Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar 
www.wachtpostdemerland.be 
 
Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.  
Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.  
 
Apothekers 
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u. 
www.apotheek.be 
 
ZALEN 
 

Zaal Den Abt Wolfsdonk 
contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck 
telefoon: 0477/18.20.68 
Reserveren kan via www.denabt.be 

 

http://www.wachtpostdemerland.be/
http://www.denabt.be/


Parochiezaal Gijmel 
contactpersoon: Marleen Beirinckx 
telefoon: 016/56.91.41 
 
Zaal Demervallei Langdorp 
contactpersoon: dhr. Gijs Laureys 
telefoon: 0496/10.94.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


